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HAFTA 


SONU 
ROTALARI 


Sonbahar güzeldir çünkü gezmek için en ideal mevsim. 
Yaz tatilinin rehaveti geride kalmış, herkes işine gücüne dönmüştür ama o yenilenme ihtiyacı hiç bitmez. İnsanı en 

iyi yenileyen şeylerin başında da seyahat etmek olduğuna göre bulduğunuz her fırsatta yola çıkmak kaçınılmazdır. 
Evet, her hafta sonunu değerlendirmekte yarar var. 
Deniz kenarında balık yemek, buram buram tarih kokan her köşeye dokunabilmek, İstanbul çevresindeki mağaraları, şelaleleri, ören yerlerini gezmek için yapmanız gereken tek şey çantanızı hazırlayıp yola çıkmak. 

Rehberimizde bu defa Bursa, 
Mudanya-Tirilye, Abant, Ağva, 
Amasra, Assos, Kapadokya, Kaz 
Dağları, Maşukiye, Polonezköy, 
Safranbolu, Sapanca, Şile ve 
Yedigöller'i bulabilirsiniz. 

İyi tatiller... 


SAFRANBOLU e 
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MUDANYA MRİEYE e e e. AA 
POLONEZKUY a e e e ee eee 50 
SENE İN TO e e a a 56 
NE AİN e 62 
İLLE e Eee a ez 66 
Yemek BER e eme 72 
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ROMANTİK BİR GÖL GEZİSİ 


Abanı Tabiat Parkı göl çevresindeki romantik restoranlar, fayton ve bisiklet gezileri, yürüyüş parkurları ile yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olmayı sürdürüyor. 
Doğaseverlere harika manzaralar sunan 
Abant'ı sonbaharda mutlaka ziyaret edin! 


Ki ime 


a e e Abant sonbaharda ziyaretçilerine Sap kahverengi ve tu i vE ağaçları ileç çevFili gölde'dinlendirici ve » Fengarehk bir. manzara  sunuyo Setgölü 1350'metre) yükseklikte. Kaynak sularıyla beslenen göl hem N alığı hem temiz havası hem ide göldeki sandal s sefası ile insanı gün “yaşamdan uzaklaştırıyor. Ormanda atlarla dolaşmanın, faytön turlarına R “katilmanın'da tadi başka... Eğer otelde konaklamak ya da'restoranlarda' * öX emek istemiyörsanız, piknik yapıp keyifli izamân « geçirebileceğiniz. yerler Ni / örtadet günübirlik piknik'alanı v amat Yaylası yakınlarında i ise © de 330 çadırın kullanabileceği kamp, alanı bulunuyor. Gar — es de yabandomuzu, tavsı karaca, hi ilki, , yaban ördeği, iğ e N cinleri yaşıyor. Gölden'çıkan ve Abant Alabalığı Kİ yl RA 


iverc 
Ki enidemik balik ei yerek Keyleri arasında, 


ABANT 


“e yapılır? 


Mangal partileri düzenleyebilirsiniz. 


Göl kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binerek formunuzu koruyabilirsiniz. 


Göl çevresindeki oteller ve restoranları romantik kaçamaklar için ideal. 


Çocuklarınızla geldiğinizde Abant Hayvan Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. 


Alabalığı ve kebabı meşhur. 


Abant Köy Ürünleri Satış Merkezi, Bolu ve çevresindeki dağlardan, ormanlardan, bahçe ve köylerden toplanmış yöreye özgü ürünlerin satıldığı bir yer ve burada oturan yerel halkın geçim kaynağı. Tereyağından kurutulmuş sebze ve meyvelere, otlardan oyalı yemenilere pek çok şeyi burada bulabilirsiniz. 


ABANT YEŞİL EV 


Diğer adı Masal Evi, hakikaten masal gibi bir yer. Serpme köy kahvaltısı var. Hafta sonu iki kişilik konaklama oda tipine değişiyor. Bungalovda konaklama kahvaltı dahil 1400 lira. 
T 0374237 1149 
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BÜYÜK ABANT OTELİ 


Abant Gölü manzaralı otelin restoranında sabahları zengin kahvaltı büfesi, akşam yemeğinde ise alakart seçenekler var. Deer Bar'da canlı müzik eşliğinde pencerelerinden göl manzarası izlenebiliyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama 935 lira. 

1 03742245033 


ABANT KÖŞK 


Büyük otelden ziyade küçük ama kişilikli yerleri seviyorsanız burası sizin için ideal. Kış bahçesi, şömineli özel lobby, bar, otopark, okuma odası, SPA merkezi var. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama 1700 lira. 

T 03742245166 


ABANT ADEN BOUTİGUE 
HOTEL&SPA 


Dubleks ve standart olmak üzere tamamı orman manzaralı 
24 odası bulunan Aden, aromatik masajlar bulabileceğiniz 
SPA olanaklarıyla sakin ve huzurlu bir tatil olanağı sunuyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama 850lira. 

TB 03742228383 
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GÖL RESTAURANT 


Büyük Abant Oteli'nin gölün üzerine konuşlanmış restoranında harika manzara eşliğinde köy kahvaltısı veya balık yiyebilirsiniz. 1000 kişiye kadar açık hava organizasyonları da yapıyorlar. 
İki kişi 150 liraya rahatlıkla doyuyorsunuz. 

7 03742245033 


ABANT GÖKDERE ALABALIK 
RESTAURANT 


Abant'ın meşhur alabalığını denemek isterseniz huzurlu ve doğal bir ortam olan Gökdere'yi tercih edebilirsiniz. Abant yolu dördüncü kilometrede bulunan restoranın köy kahvaltısı da beğeniliyor. Açık ve kapalı alanları olan restoran, kendi ekmeğini üretiyor. Köy kahvaltısı 30 lira. 

Ti 03742253201 
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DOĞAYLA BAŞBAŞA 


AĞVA 


Ağva, Latince ki dere arasına kurulmuş köy've su'anlamına geliyor. Uç tarafı suyla çevrili olan bu bölgenin popülaritesine şaşmamak gerek çünkü gerçek bir yeryüzü cenneti, Doğal harikalarıyla dolu bu yeri sonbahar rotalarınıza ekleyin. 


Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasındaki bu sahil kasabası İstanbul'a bir saat 45 dakika uzaklıkta. 
Anadolu Yakası'ndan Ümraniye-Şile otobanını takip edip, Kabakoz, İmrenli ve Kurfallı güzergahını izleyerek kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yer. 
Tarih meraklıları M.Ö. 7. yüzyıla uzanan tarihi kalıntılara Ağva'ya bağlı civar köylerde rastlayabilir. 
Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bu şirin kasaba bir zamanlar geçiş noktası olarak kullanılıyormuş. 
Kalem Köy'de Romalılara ait kilise kalıntıları ve mezar taşları, Hacıllı Köyü'nde, 4. yüzyıl başlarında bulunan Gürlek Mağarası, Hisar Tepe'de bulunan kale kalıntısı, Sungurlu Mahallesi'ndeki dağ değirmeni yörenin önemli buluntuları arasında. 
Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısında Konya, Karaman ve Balıkesir'den gelen Türkmen boyları yerleşmiş. 
Bir yanda Göksu Deresi bir yanda Karadeniz'e bakan kumsalları, koyları ve ormanları ile tam bir cenneti andıran Ağva'da doğa yürüyüşü ve orman gezintisi yapmak hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelecek. 
Bisiklet kiralanabilen bölgede nehir kenarında ve ormanda bisiklet turu da yapabilirsiniz. 


Aşıklar Yolu, Göksu ve Yeşilçay, 
Kerpe, Kilimli koyu, Kadırga Koyu, Saklıgöl, Kalemköy, Hacıllı Köyü, Akçakese Köyü... Burada gezecek çok yer var. 


Göksu Gölü üzerinde tekneyle dolaşabilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Göksu Deresi'nde içerilere doğru 5 km gidilebiliyor. Denizden içerilere gidildikçe nehrin yerleşim olmayan bölgelerinde her zaman kuş gözlemi yapmak mümkün. 


| Nehirde balık tutmayı denediniz mi hiç? 
Ilginç bir tecrübe olabilir. 


Buradaki pek çok otel değişik aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Hava şartlarından ötürü farklı aktiviteler de yapabilirsiniz. Mağaraları gezmek, masa tenisi oynamak, bisiklete binmek, fotoğraf çekmek alternatifleriniz arasında. 


Gürlek Mağarası, Hisar Tepe, Gelin Kayası ve Saklı Göl keşif listenizde olmalı! 


Pamuklu dokumalardan organik sebze ve meyveye kadar pek çok şeyi doğal köy ortamında bulabilirsiniz. 
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TREETOPS DARK HOTEL 


Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği sessiz ve huzurlu dağ evlerinde, kuş sesleri eşliğinde uyanıp iskelede yöresel taze köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz. Veranda restoranda Karadeniz'in çeşitli taze balıklarını sunuyorlar. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli ise 850 lira. 

Tİ 0216 72188 22 


PARK MANDALİN HOTEL 


Burada her zevke uygun bir konaklama şekli var dersek abartmış olmayız. Kütük evde doğayı hissederek konaklayabilirsiniz. 
Hacıllı Şelaleler Turu'na, Gökmaslı köy gezisine katılabilir, dolunay partisi ile keyifli zaman geçirebilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 890 lira. 

T 0216 72182 05 


AĞVA GREENLINE GUESTHOUSE 


Plaja 15 dakikalık yürüme mesafesinde... Eski Rum evlerinde kullanılan taşlarla inşa edilmiş olan konukevinin büyük bir bahçesi ve nehri keşfetmeniz için geniş bir iskelesi var. Tüm odalarda bahçe veya nehir manzaralı balkonlar bulunuyor. Her odada 140 cm IV, minibar, bazı odalarda ise cibinlik mevcut. 
Kahvaltı konukevinin restoranında veriliyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 840 lira. 
TE 0216 72184 91 


AĞVA ROBIN'S NEST 


Göksu Nehri kıyısında yer alan Ağva Robin's Nest, yemyeşil güzel bir bahçe ile çevrili ve 30 odasıyla hizmet veriyor. 
Odaların hepsi bahçe manzaralı, balkon veya terasa açılıyor. 
Kahvaltı terasta nehir manzarasına karşı yapılıyor. Akşamları ise otel restoranda deniz ürünlerinin tadına bakabiliyorsunuz. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 840 lira. 

TE 0216 721 73 48-49 


FOREST LODGE 


Bir yanı denize bir yanı nehre bakan Kurfallı Köyü'nde bulunan otel ağaçlarla çevrili gizli bir cennet gibi. Dilerseniz Sibirya çamlarından yapılmış kütük evlerde, dilerseniz ana binadaki odalardan birinde kalabilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 400 lira. 

İT 0216 72176 51 
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AĞVA 
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ASMALI KÖŞK 


Ağva'nın merkezinde bulunan Asmalı Köşk, Yeşilçay kenarında kurulu, dört şömineli süit, iki şömineli lüks oda, üç standart odası ile hizmet veren bir tesis. Tümü nehir, deniz ve dağ manzaralı odaları olan otel Ağva sahile de yürüyüş mesafesinde. Bahar ve yaz aylarında deniz havasını içinize çekip serin akşamlarda şömine başında dinlenmek için ideal. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 400 lira. 

T 0216 721 71 61 


WINEPORT LODGE AĞVA 


Göksu'nun kenarındaki Wineport Lodge fenerde kalma deneyimi ile özgün bir konaklama alternatifi. Otelde üç farklı tipte oda var. Her tip odanın büyüklüklerine göre lüks ve klasik çeşitleri mevcut. Şile Feneri'nin replikasının içindeki fener odaları, villa odaları ya da nehir odalarından birinde konaklayabilirsiniz. Burada kırsal köy yaşamını deneyimlerken odun kömürü yapımını görebilir, doğa yürüyüşleri, foto safari, mantar toplama, dolunay partileri ile keyifli zaman geçirebilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1020 lira. 

TA 0216 725 7525 
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TREE TOPS 
» PARK HOTEL 
ÖĞ RESTAURANT 


Ağva'da Yeşilçay Deresi'nin kenarında doğayla iç içe balık yiyebileceğiniz bu restoran 1976'dan beri açık. Taze balıkları ve günlük mezelerinin yanında gitmişken kalamar tavasını ve tereyağlı karidesini tatmalısınız. Mükellef bir sofra kurduğunuzda kişi başı ortalama 110 lira ödüyorsunuz. 


Göksu Deresi üzerinde Ağva'nın en ünlü restoranlarından birisi. Hem deniz hem de et ürünleri servis ediyorlar. Yemeklerin 
çoğunda yöresel lezzetler kullanıyorlar. Kişi başı ortalama 80 
lira hesap ödeniyor. 


Ağva Deresi kenarında doyumsuz manzarasıyla ilgi çeken 

Tree Tops Park Hotel Restaurant'da kahvaltı yapabilir, dere manzarasında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Restoranın zengin bir köy kahvaltı menüsü var. Cumartesi günü gitmek isteyenleri muazzam bir fasıl karşılıyor. Kişi başı ortalama 55 lira hesap ödeniyor. 
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BATI KARADENİZ'İN TARİHİ KENTİ £ 


Küçük bir yer olmasına rağmen tarih boyunca önemini koruyan Amasra, doğal güzellikleriyle ve uçsuz bucaksız ormanlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Lünanı, renkli kayıkları, berrak denizi ve köprüsüyle ziyaretçilerini kucaklıyor. 


Batı Karadeniz'de Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra, denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koyu ve ana karaya bağlı bağımsız adasıyla görenleri büyülüyor. Bu güzelliği sebebiyle 3000 yıldır insanlar burada yaşamayı tercih etmiş. 

Fatih Sultan Mehmet burayı ilk gördüğünde o kadar beğenmiş ki zarar vermemek için şehrin anahtarının kendisine getirilmesini buyurmuş ve buraya dünyanın gözü yani “Çeşm-i Cihan' adını takmış. 

Bu kasaba Batı Karadeniz'in tarihi limanlarından belki de en güzeli. İki koyuyla farklı manzaralara sahip, seyretmeye doyum olmayan bir belde... Amasra salatası ve balık yemek de 'yapılacaklar” listenizde olmalı! 


AMASRA 
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Tarihi kucaklayın Amasra'nın günümüzdeki en büyük camisi Sultan Il. Beyazıt Camii Külliyesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Taşhan, Bedesten, Amasya Kalesi, Hazeranlar Konağı, Yalı Boyu Evleri, Kral Kaya Mezarları, Yöngüç Paşa Camii, Gök Medrese Camii ve Amasra evleri görülmesi gereken yerler arasında... 


Direkli Kaya'yı görün Küçük Liman'daki Direkli Kaya'da uğrayın. Kayaya oyulmuş basamakları ve mermer iskelesiyle dikkat çeken bu antik havuz, eskiden Kraliçe Amastris'in deniz hamamıymış. 


Amasra Arkeoloji Müzesi'ni gezin Osmanlı'nın ilk Bahriye Mektebi şimdi Amasra Arkeoloji Müzesi oldu. 
Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz. 


nede kalındı? 


NORTHDOOR HOTEL 


8 dönümlük araziye konumlanmış olan otel, çoğu balkonlu 
ve manzaralı 63 odasıyla hizmet veriyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 680 lira. 
TT 0378 201 00 12 


MARINA PENSİON 


Amasra Kalesi'nin surlarının hemen yanında yer alan Marina Pension'ın sadece sekiz odası var. Plaja yürüme mesafesindeki otelin küçük bir bahçesi de bulunuyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 239 lira. 

TR 0546 720 67 67 


KUM BUTİK HOTEL 


Eski bir evin yeniden dekore edilmesiyle hizmete giren Kum Butik Hotel beş odasıyla hizmet veriyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 300 lira. 
TG 0542 406 74 74 


BÜYÜK LİMAN HOTEL 


Her yere yürüme mesafesindeki otelde açık büfe kahvaltı beşinci kattaki manzaralı restoranda veriliyor. 
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Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 400 lira. 
1 03783153901 


GRAND KİRAZLAR HOTEL 
AMASRA 


Amasra şehir merkezine 2,5 kilometre uzaklıkta gözden uzak bir köşede yer alan otel yukarıdan Karadeniz'i görüyor. 
Kahvaltı ve akşam yemeği açık büfe olarak servis ediliyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 400 lira. 

14 03783153981 


AMASRA CEYLİN HOTEL 


Amasra'nın tarihi bölgesindeki bu otel, Karadeniz falezleri üzerine konumlanmış. Kahvaltı otelin kahvaltı salonunda, açık büfe olarak servis ediliyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 360 lira. 

Tİ 03783151327 


yede yili? 
ii 


SAHİL BALIK 


Günlük balık çeşitleri Amasra salatası ile birlikte servis ediliyor. Çeşitli mezeler, balık, Amasra salatası, meyve ve tatlı içeren fiks menü alkolsüz içecekler dahil kişi başı 120 lira. 
TT 037831534 65 


ÇEŞMİ CİHAN RESTAURANT 


Izgara ve deniz mahsulleri ağırlıklı menüde en çok balıklar revaçta. Fiyatlar 50-100 lira arası değişebiliyor. 
TE 0378 315 10 62 


ÇINAR RESTAURANT 


Çınar Restaurant'ta, ulu bir çınar ağacının altında günlük taze balıkları ve 20 çeşit malzemeyle ve özel sosla yapılan Amasra salatasını tadabiliyorsunuz. Ortalama hesap 50 lira. 

1 0378315 10 18 


RIHTIM KAFE RESTAURANT BAR 


Deniz ve tarihi güzelliklerle iç içe yemek yiyebileceğiniz Liman Restoran 150 kişilik terası ve 100 kişilik kapalı salonu ile hizmet veriyor. Ortalama hesap ise 80 lira geliyor. 

TE 03783152348 
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Ao009 


Assos Antik Kenti'nin kalıntılarıyla iç içe bu kasabada hem tarihe hem denize doymak mümkün. Yumuşak havası ve ışığıyla içinizi açacak, çevreden yalıtılmış, hatta gizlenmiş bir inziva mekanında zaman geçirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. 


Edremit Körfezi'nin hemen kıyısında yer alan Assos ya da günümüzdeki adıyla Behramkale, sonbaharda sessiz, ıssız, kafa dinlemek için ideal bir yer. Tarih boyunca Yunan, Makedon, Pers yerleşimlerine sahne olmuş, Orta Çağ'da ise terk edilmiş. Pavlik kiliselerinin kurucusu Aziz Paul'ün buraya gelişi dolayısıyla Hıristiyanlarca kutsal kabul ediliyor. 
Athena Tapınağı M.Ö. 900'lerden beri burada ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Tapınağın manzarası görenleri hayrete düşürecek kadar güzel. 
Behramkale kasabasının içinde ya da Sivrice, Kadırga, Sokakağzı, Sivrice koylarında konaklayıp tarihi içinize çekmeniz mümkün. 


ASSOS 


a yapılır 7 


Athena Tapınağı'nı ziyaret edin İster tepeden muhteşem manzarayı doya doya izleyin, ister fotoğraf çekin. 


Aristo okulunu ziyaret edin Hemen Assos'un girişinde Aristotales heykeli var. Heykelin arkasındaki siyah taşlar onun okulunun izleri... Evet burası felsefenin doğumuna ev sahipliği yapan Aristo'nun meşhur okulu! 


Sokakağzı'nı keşfedin Bu aralar yakın yerler arasında en popüler destinasyon Sokakağzı. Assos'a araçla yarım saatlik mesafedeki Sokakağzı'na uğrayıp Dutluk'ta Midilli adasını seyredebilir, sakızlı muhallebi veya balık yiyebilirsiniz. 


erede balını? 


HOTEL ASSOS 
KERVANSARAY 


Özel plajı olan ve geleneksel bir taş binada hizmet veren Assos Kervansaray Hotel 39 odalı. Sabahları açık büfe kahvaltı servis ediliyor, deniz kenarındaki İskele Balık Restaurant'ında ise açık hava terası var. Bu restoranda taze deniz ürünleri, kabak dolması ve diğer bölgesel spesiyaliteleri tadabilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 600 lira. 

TE 0286 721 70 93 


ASSOS BARBAROSSA HOTEL 


64 odalı Barbarossa Hotel, ücretsiz şezlong ve şemsiyelerle 
donatılmış özel plaj alanı ve açık havuzuyla hizmet veriyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 410 lira. 

TA 0286 721 70 71 


ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL 


Deniz kıyısındaki otel, sauna, Türk hamamı, SPA küveti ve masaj uygulamaları gibi imkanlar sunuyor. Kahvaltılar açık büfe verilirken, öğle ve akşam yemeklerinizi alakart restoranda Assos ve Midilli manzarası eşliğinde yiyebilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 663 lira. 

TA 0286 7217385 


22 | İstanbul Life 


IDA COSTA HOTEL 


Doğal taşlarla inşa edilmiş Ida Costa Hotel, özel plajı ve açık 

yüzme havuzuyla hizmet veriyor. Kahvaltı açık büfe veya Türk kahvaltısı tarzında servis ediliyor. Standart çift kişilik odada * hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1200lira. o 
Tİ 0286 764 00 10 


CLUB ALBENA HOTEL 


Kendine ait plajı olan otelin denize mesafesi sadece 50 metre. 
Yarım pansiyon olarak hizmet veren Club Albena'da açık büfe kahvaltı ve akşam yemekleri yöresel tatlar sunuyor. Standart 

çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama 

bedeli 560 lira. 

TE 0286 72174 56 


ASSOS BİBER EVİ 
(CHILLI HOUSE) 


Eski bir binanın özgün değerleri korunarak özenli bir restorasyonla faaliyete geçirilmiş Biber Evi altı odası, enteresan objeler içeren şömineli oturma odası, terası ve bahçesi ile şirin bir butik otel. 100'ü aşkın biber çeşidini barındıran bahçesinde pek çok meyve ve baharat türü de yetişiyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 450 lira. 

Tİ 0286 721 74 10 


ede yenik 7 


YAHYA'NIN YERİ-SARMAŞIK 
RESTAURANT 


Burası salaş olmasıyla ünlü. Dekorasyondan bir beklentiniz olmasın. Menü de yok. O gün denizden ne çıkarsa onu tadabilirsiniz. Ortalama fiyat akşam yemeği için kişi başı 100 lira. 

TT 0533 840 87 61 


DR. NO ANTİK PANSİYON 
RESTAURANT 


Balık, restoranın en iyi seçeneklerinden biri, gel gelelim Vahap Usta'nın kabak çiçeği, sarma ve dolmalarını tattığınızda fikriniz değişebilir. Bölgenin meşhur lezzeti Avcı Böreği'ni de denemelisiniz. 

TE 0268 72173 97 
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İİ TARİHİ ESERLERİNİ GÖRÜN 


Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan ve günümüzden 7 bin yıl öncesine uzanan tarihiyle uygarlıklar beşiği olarak anılan Bursa ve çevresi hem doğası hem de tarihi eserleri ile gezilmeyi ve görülmeyi hak ediyor. 


Çok eski dönemlerden beri yerleşimlere sahne olan Bursa ve çevresi pek çok görülmesi gereken esere sahip. Bölgedeki eski yerleşim alanlarının tarihi günümüzden yedi bin yıl öncesine kadar uzanıyor. M.Ö. 3. yüzyılda Bithynialılar ve Prusiaslılar tarafından kurulan kentin ilk adı ise 'Prusa'. 'Bitinya' olarak da geçen Bursa ve çevresinin en eski yerleşimleri İznik Gölü çevresinde. 
Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk 200 yıllık döneminde ise diğer kentlere göre büyük gelişmeler göstermiş. Birçok önemli mimari yapı ile bezenmiş, devrinin tanınmış medreseleri ile bilim dünyasının merkezi olmuş. 


BURSA 


Osmanlı'nın izlerini takip edin osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihi eserleri burada görebilirsiniz. Ulu Camii, Geyve Han, Pirinç Han, Koza Han, Orhangazi Türbesi bunlardan bazıları... 


Müzeler şehri Arkeopark Avrupa'nın en büyük 

tarih öncesi parkı. 8500 yıl öncesine kadarki döneme ait canlandırmaların yer aldığı bu park, Akçalar Aktopraklık mevkiinde yer alıyor. Şehir Arkeoloji Müzesi, Bursa Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi de görülmeye değer eserlerle dolu. 


İpek alın İpek Yolu'nun Anadolu'daki son duraklarından biri olan Bursa'nın adı ipek ve ipekçilikle özdeşleşmiş. 
Hediyelik düşünüyorsanız bu kumaş aklınızda olsun. 


ede kalın? 


DİVAN BURSA 


Bursa Merkez'de yer alan Divan Bursa Termal Hotel oda kahvaltı konseptinde hizmet veriyor. Tesiste bulunan alakart restaurant, açık ve kapalı restoranda yemeklerinizi yiyebilir, açık ve kapalı yüzme havuzlarında zaman geçirebilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli kahvaltı dahil 253 liradan başlıyor. 
TA 0224 2651000 
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HILTON BURSA CONVENTION 
CENTER&SDA 


Hilton'un modern tarzda dekore edilmiş oda ve süitlerinden Bursa ve Uludağ görülebiliyor. Otelde İtalyan menüsü sunan Brasserie Restoran, Atrium Lounge ve Patisserie Vivienne, Skylight Restoran & Bar ve yine ödüllü Aneta Spa & Wellness Center var. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli kahvaltı dahil 100 Euro. 

TE 0224 500 05 05 


CROWNE PLAZA 


Şehir merkezinde yer alan beş yıldızlı otel konforlu bir tatil sunuyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli kahvaltı dahil 114 Euro. 

T 44433 16 


ALOFT BURSA HOTEL 


Aloft Bursa Hotel Konak Kültür Evi yakınında yer alan hotel 
133 klimalı oda ile hizmet veriyor. Tesis içinde servisi yapan 
iki kahve dükkanı var. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli kahvaltı ve KDV dahil 95 Euro. 
7 02243003030 


erede yeri ? 


İSKENDER EFENDİ KONAĞI 


Osmangazi'deki Soğanlı Botanik Parkı'nda yer alan İskender Efendi Konağı 1847'den beri açık. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri hayvanların etlerden yapılan İskender'i 39 liraya tadabilirsiniz. 

T 0224224 18 67 


MEŞHUR TAVACI RECEP USTA 


Yöresel lezzetleri, sac kavurması, baklavası ve Tavacı Recep Usta'nın kendine has yemekleri denenebilir. Ortalama fiyat kişi başı 140 lira civarında. 

Tİ 0224 452 4004 


KİTAP EVİ RESTAURANT 


Kitap Evi Otel'in özgün ortamında yer alan Kitap Evi Restaurant kitapları, mumları ve büyüleyici bahçesiyle servis veriyor. 
Menüde restoranın spesiyali The Kebap Evi Sirloin Steak 45 
liraya denenebilir. 

TE 0224 224225 41 60 


İstanbul Life | 21 


KAPADOKYA 


Mağara içindeki konaklama olanakları, yer altı şehirleri, rengarenk gün batımları, balon turları de masalsı Kapadokya da bulunmak ayrı bir deneyim! 
Sonbahar da burayı keşfetmek için en güzel mevsimlerden biri... 


Yıllarca insanlar tarafından konut ve ibadethane olarak kullanılmış peri bacaları görenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Kapadokya hem binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyor hem de ziyaretçilerine müthiş bir görsel şölen sunuyor. 

Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya'da gezilecek çok yer var. Mesela Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, Roma Dönemi'nden beri oyularak içine çok sayıda oda, ev, sığınak, sarnıç, mezar ve mahzen yapılan kalesiyle bilinen Uçhisar, Hıristiyanlığın önemli merkezi olan Göreme, balon turlarının yapıldığı Ortahisar gibi... Özellikle Çatalkaya Peribacası, Bizans dönemine tarihlenen kayaya oyulmuş Hallaç Manastırı, Mazı köyündeki kaya oyma yeraltı şehri, Karlık ve Karain görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. 

Paşabuçağı, Zelve Vadisi, Zelve Açıkhava Müzesi ve Çavuşin peri bacalarını yakından görebileceğiniz yerler. 


KAPADOKYA 


Yöre şaraplarını tadın Şarap tadımlarına katılarak yöredeki üzümlerden yapılan şarapları tadın. 


Yer altını keşfedin Kaymaklı ve Derinkuyu gibi, sonradan Hıristiyanlar tarafından saklanma yeri olarak kullanılmış tamamı yer altında olan şehirlerde gezinin. 


Balon turuna katılın Göreme Açıkhava Müzesi'ni balon turuyla gezebilirsiniz. 


Uçhisar Kalesi'ne çıkın Bölgenin en panoramik manzarası Üçhisar Kalesi'nde... Balon turunu ekonomik bulmayanlar kaleyi ziyaret etmeli! 


Testi kebabını tadın Yöre yemeklerini özellikle testi kebabını yöresel şaraplarla deneyebilirsiniz. 


Seramik atölyelerini gezin Avanos'taki seramik 

atölyeleri pek çok turda yer alıyor. Münferit geldiyseniz siz de atölyelere gidip seramik hamuru ile oynamanın keyfini 

çıkarın. 


Yöresel hediyelikler Seramik, çanak, halı, kilim, şarap, antika eşyalar, altın ve gümüş mücevherler buradan dönerken alabilecekleriniz arasında... 


Mağarada konaklayın Dünyanın hiçbir 

yerinde yaşamayacağınız deneyimlerden biri buradaki kaya oluşumlarından otele dönüştürülmüş mekanlarda konaklamak... 
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erede balını? 


ARIANA SUSTAINABLE LUXURY 
LODGE 


Kapadokya ve Erciyes Dağı manzarasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip, kendi üzüm bağı olan otelde Kapadokya'ya özgü tescil edilmiş lüks mağara odalara sahip. Small Luxury Hotels üyesi olan Ariana Sustainable Luxury Lodge, The Plum Restaurant'ı ilede damakları fethediyor. Otelde konaklayanlar Balon Turları, Jeep Safari, vadilerde at turları, ATV safari gibi etkinliklere katılabiliyor. İki kişi iki gece konaklama bedeli kahvaltı dahil 1874 lira. 

17 03842192223 


SACRED HOUSE 


Bu otel Kapadokya'nın 2014 yılında Uluslararası Otel Ödülleri kapsamında butik oteller arasında en iyi renovasyon ve tasarım ödülü kazanmış. Farklı konseptlerde tasarlanmış 

21 odalı, 250 yıllık bir Rum konağında hizmet veren otelin 
avluya bakan bir de terası var. Otel bünyesindeki Angels 

& The Searchers Restaurant'da geleneksel Türk ve dünya mutfağından örneklere yer verilmiş. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1100 lira. 

T 0384341 7102 


SELÇUKLU EVİ 


“Asmalı Konak' dizisinin bazı sahnelerinde gördüğümüz bu otel köy manzaralı bir terasa sahip. Üç farklı tipteki oda ve süitleri 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KAPADOKYA 


otantik figürlerle süslü, antikalar ve Türk el sanatları ile dekore edilmiş. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 500 lira. 

TE 0384 341 7460 


ARGOS IN CAPPADOCLA 


Uçhisar'da bulunan otel Kapadokya'nın vadilerine hakim manzarasıyla misafirlerini büyülüyor. Otel birbirinden bağımsız beş konaktan oluşuyor. Kendi üretimleri şaraplar uluslararası yarışmalarda ödüller kazanıyor. Otelin bezirhanesi de görülmeli. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 2000 lira. 

7 03842193130 


MUSEUM HOTEL 


Binlerce yıllık Kapadokya tarihini hissedebileceğiniz otel 
alışılmışın dışında bir müze konseptiyle hizmet veriyor. 30 
kaya ve taş odası ve özel eğitilmiş personeliyle 2015 Dünya Lüks Otel Ödülleri kapsamında Avrupa'nın en iyi lüks butik oteli ödülünü almış. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1910 lira. 

7 03842192220 


KAYAKAPI PREMİUM CAVES 


Otel Ürgüp'ün merkezinde, Esbelli Kayası olarak bilinen yükseltinin kuzeydoğu yamacına kurulu Kayakapı Mahallesi Ürgüp'ün ilk yerleşim merkezlerinden olan ve Ağalar Mahallesi! olarak bilinen mahallede. SPA'sı da bulunan otel içerisinde yerel lezzetleri deneyebileceğiniz Maide Restaurant bulunuyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1046 lira. 

TE 0384 34188 77 


AJA CAPPADOCLIA 


Ürgüp merkezdeki Aja Cappadocia, eski bir Ürgüp konağında hizmet veriyor. Misafirlerini mimarisi ile etkileyen ve sekiz adet suit konforunda odası bulunan konağın bazı odalarında şömine var. Otelde iki adet de mağara odası bulunuyor. Tüm odalar şehre ve avluya bakıyor. Konak genelinde tüm mobilya, ahşap tavan süslemeleri el yapımı, dekorasyonda geleneksel antikalarla rastlamak mümkün. Kahvaltıda yöresel ürünler tercih ediliyor ve zengin bir serpme kahvaltısı var. 
Otel bünyesinde ücretsiz otopark hizmeti veriliyor. Aja 
Cappadocia'da konaklama ücreti iki kişi kahvaltı dahil 350 
liradan başlıyor. 

TE 0384341 4108 
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ARESTAURANT 


Lİ'A RESTAURANT 


Uluslararası festivallerde ödülleri bulunan şefleri ve profesyonel ekibiyle Kapadokya'nın fine dining” hizmet veren restoranı Lila'da hem Kapadokya'ya özgü geleneksel yemekleri hem 

de modern Türk mutfağının seçkin örneklerini sunuyor. Otelin interaktif yemek atölyesi de var. Kişi başı ortalama 150 lira hesap ödeniyor. 

TE 03842192220 


ZIGGY CAFE 


Muhteşem Ürgüp manzarasına sahip Ziggy Cafe'yi Yüksel çifti işletiyor. Pastırmalı makarnayı denemelisiniz. Kişi başı ortalama 65 lira ödeniyor. 

TE 0384341 7107 


ARAVAN EVİ RESTAURANT 


Özellikle güveçte fasulyesi ünlü olan Aravan Evi Restaurant, size Kapadokya'nın yöresel mutfağından lezzetler sunuyor. 
Mekanın fiks mönüsü 60 lira. 

TE 0384 354 5838 


Avanos'taysanız Bizim Ev'de mantı ve Kapadokya Kebabı'nı 
tadın. Testi kebabı 40 lira. T# 0384 511 55 25 
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MİTOLOJİNİN BEŞİĞİ 


KAZDAĞLARI 


Kuzey Ege'nin oksijen deposu olan 
Kaz Dağları doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Her yöresinden ayrı bir söylence ve mitolojik hikaye çıkan bölgede yaşayan 800 büki türünün 32 tanesi dünyada sadece burada yetişiyor. 


Tarihteki adı İda olan Kaz Dağları'nın bulunduğu Biga yarımadası, bereketli toprakları, yer altı zenginlikleri ve elverişli ikliminden dolayı eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış. İda pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış. İsminin Giritli denizciler tarafından, Girit'te Zeus'un doğduğu İda Dağı'na atıfta bulunmak için İda konduğu mitolojide yer alır. Bundan dolayı dağ Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip. Homeros'un İliada destanında “bin pınar İda' olarak geçer. İlyada'da, 'bol pınarlı, vahşi hayvanların anası' olarak anılır. Efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena'nın katıldıkları, Truva Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada yapılmış, Zeus burada doğmuş, tanrılar Truva Savaşı'nı buradan izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuş. 

Ülkenin oksijen yönünden en zengin bölgelerinden biri. İstanbul'a dört saat uzaklıktaki Kaz Dağları'na ulaşımın en kolay yolu, Bandırma feribotunu kullanıp, Bandırma, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Küçükkuyu yolunu izlemek. 


KAZ DAĞLARI 


Z yapılık ? 


Görmelisiniz Kaz Dağları'nda görülmesi gereken yerlerin başında Altınoluk, Adatepe, Gömeç, Küçükkuyu var. 


Milli Park'ı gezin Kılavuz eşliğinde düzenlenen turlardan birine katılın. Kaz Dağları'na ait bitki türlerini gezerken oksijen terapisi almış gibi olacaksınız. 


Deniz keyfi Antik kent Behramkale'ye inmelisiniz. Hem kenti görüp hem deniz havası alabilirsiniz. 


Trekking yapın Burada yapılacak en güzel aktivitelerin başında doğa yürüyüşleri geliyor. Kapıdağ yangın istasyonundan Edremit körfezini görebilir, yörük köylerinde hoş vakit geçirebilirsiniz. 

Müze gezisi Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ne gidip zeytin üretimini görebilirsiniz. 

Gözlemeleri tadın Otlu peynirli gözleme, alabalık 


tava, börülce suyunda pişirilen tarhana çorbası, asma yaprağına sarılı sardalya gibi yöresel lezzetleri tadın. 


Mitoloji kitaplarını yanınıza alın Mitolojiyi bu topraklarda okumak bir ayrıcalık! Homeros ve Halikarnas Balıkçısı tatilde baş ucunuzda olsun. 


Bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın Doğaseverlerin sevdiği bu bölge sizlere eşsiz manzaralar sunuyor. Fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirebilirsiniz. 
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ÖNGEN COUNTRY 


erede kalındı? 


ÖNGEN COUNTRY 


Öngen Country Yeşilyurt Köyü'nün en tepesinde, zeytin ve çam ormanlarının arasında farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Yılın 12 ayı açık olan otelin kendi plajı var. Bu doğa otelinde güzel döşenmiş odalar, süitler ve villa tipi konutlar bulabilirsiniz. 16 standart oda, dokuz süit ve aile odası, altı villa ile hizmet veriyorlar. Seyr-ü Sefa Cafe ve Ehl-i Keyf hobi salonu, otelde vakit geçirebileceğiniz yerlerden. Restoranda otelin kendi bağlarında yetiştirilen üzümlerden üretilmiş şaraplar sunuluyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 587 lira. 

TA 0286 7522434 


AENEAS HOTEL 


Organik geniş bahçesi ve körfez manzarasıyla dikkat çeken Aeneas Altınoluk'ta, Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alıyor. 
Mavi bayraklı denize yürüyüş mesafesindeki otel aynı zamanda Kaz Dağları Milli Parkı bitişiğinde ve Antandros Antik Kenti'ne komşu. Tesis Club Afrodit Tatil Köyü'nün bir parçası, misafirler tatil köyünün olanaklarından faydalanabiliyor. Yemeklerde kullanılan ürünlerin organik bahçeden temin edildiğini söylemeye gerek yok. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 480 lira. 

T 026637809 69 
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KAZ DAĞLARI 


KISIK KONAĞI 


KISIK KONAĞI 


Yeşilyurt Köyü'ndeki Kısık Konağı kuş sesleri ve Kaz Dağları manzarası eşliğinde dingin bir tatil vaat ediyor. Yerel malzemelerle üretilen yemekleri ve kahvaltıları çok beğeniliyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 750 lira. 

TA 0286 752 56 75 


OLIVE ODORE PALACE 


Denize sıfır konumuyla dikkat çeken Olive Odore'nin 29'u standart, biri balayı odası ve altı şömineli suiti olmak üzere toplam 36 odası mevcut. Otelde konaklayanlar için zeytin 

ve zeytinyağı turları, tekne turları da organize ediliyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 500 lira. 

TE 0286 752 55 72 


İDA TAŞ KONAK 


İda Taş Konak, çam ormanlarının içinde kurulmuş. Otantik mimari dokuyu koruyarak; modern minimalist çizgilerle inşa edilmiş konağın her zevke hitap edebilecek 18 standart odası ve sekiz suiti var. Oda kahvaltı şeklinde kalınan tesisin ana restoranı manzara eşliğinde Türk ve dünya mutfaklarından menüler sunuyor. Tesisin SPA merkezinde ise hamam, sauna ve buhar odası mevcut. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 720 lira. 

TE 0286 752 11 11 
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— GÜRE MARİNA 
RESTAURANI 


GÜRE MARİNA RESTAURANT 


Deniz kenarında rakı ve harika mezeler eşliğinde keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Hafta sonları müzik programları da oluyor. Tuzda balık ziyafeti çekebilirsiniz. Akşam yemeği kişi başı 80 liraya geliyor. 

TT 0266 385 2055 


ZEYTİNBAĞI 


Zeytinbağı Oteli'nin restoranı da en az konaklaması kadar ünlü. Ev yapımı reçeller, lor parfesi, tahin soslu patlıcan, kabak çiçekli omlet, soğanlı pide, çıtır kabak tatlısı bu mekanın spesiyalleri. Kahvaltı 40 lira. 

TE 026638737 61 


SERİNYER RESTAURANT 


Kaz Dağları'nın eteklerinde Körfez manzarasına hakim bir noktada bulunan Serinyer, zengin çeşitler sunan kahvaltısıyla güne zinde başlamanızı sağlayacak bir adres. Izgara et, balık, tavuk çeşitleri, salatalar, zeytinyağlılar, mantı gibi yemekler de mevcut. Kahvaltı kişi başı 22,5 lira. 

TE 0286 752 50 40 
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DOĞA CENNETİ, 


Güzel manzarasına aşık olmamak mümkün değil, zaten adı da aşık anlamındaki 
4 , - 4 Ri . v 
maşuk tan geliyor. Maşukiye tam bir doğa cenneti, dere kenarında dolaşıp oksijen depolamak, alabalık yemek ya da piknik yapmak için idea! bir yer. 


Burada her gezeni kendine aşık edecek bir doğal güzelliği var Maşukiye'nin... Doğusunda Sakarya ile komşu, hem Sapanca Gölü'nü görebiliyorsunuz hem de Kartepe zirvesinin eteklerini. 

1606 metrelik tepeye çıktığınızda aşağıda alabildiğine vadi uzanıyor. 
Maşukiye Deresi'nin çevresi alabalık restoranları ve balık çiftlikleri ile dolu. Burada dere kenarında gezinmek, kiremitte alabalık yemek ve temiz havayı solumak stresinizi atmak için birebir. Tepede Kartepe hala karlarla kaplıyken Maşukiye'de baharı yaşayabiliyorsunuz. 
Maşukiye'ye gelip de Kirazlı yaylaya çıkmamak olmaz. Meydanda ise yöresel peynirlerin, tahtadan yapılmış süs eşyalarının satıldığı hediyelik dükkanlar var. 


MAŞUKİYE 


Kirazlı Yayla'ya çıkın Burası büyük bir piknik alanı olsa da durup manzarayı izlemek bile insanı doyurabilir. Aşağı baktığınızda Maşukiye ve Sapanca Gölü ayaklarınızın altında... 


Piknik yapın Alabalık Vadisi üzerindeki piknik alanlarında günlük kiralanan tahta masalardan birinde doğa ile başbaşa keyif yapabilirsiniz. 

Yöresel ürünleri alın Eve dönerken Çerkez peyniri, taş fırın ekmeği, yollarda satılan mevsim meyveleri gibi taze gıdalardan almayı ihmal etmeyin. 


ede balının? 


SESSİZ EV ÇİFTLİK OTEL 


Beş odalı bu şirin otelde sessizlik ve dinginliğe doyamayacaksınız. Her sabah taze yumurta, peynir ve ev yapımı reçel gibi yöresel ürünlerden oluşan zengin bir kahvaltı menüsü sunuluyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 520 lira. 

TE 02623533313 


MOTALI LIFE HOTEL 


Otel bünyesinde binicilik, yürüyüş ve bisiklet dahil çok sayıda faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 600 lira. 
TT 02623542270 


WES HOTEL 


Modern tasarımıyla göz dolduran Wes Hotel Marmara 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Denizi'ne çok yakın bir noktada konumlanmış. Otelde hafta sonu iki gece konaklama bedeli 380 lira. 
TE 02623214747 


YAZICILAR OTELİ 


Kartepe'deki kayak merkezine varmadan vadi içinde yer alan otel adeta doğa ile bütünleşmiş. Otel çam ahşabından yapılmış. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 422 lira. 

TE 02623542900 


CEVİZDİBİ HOTEL 


18 odası ile hizmet veren otelin 300 metrekare kapalı, 3000 
metrekare açık alana sahip bir restoranı var. Haftanın üç günü canlı müzik keyfi sunan restoran alakart hizmet veriyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 540 lira. 

TE 0262354 36 68 


MY GREENBOUTIGUE HOTEL 


Dağ, bahçe, Sapanca Gölü ve havuz manzaralı odaları dışında bir de taş ev olanağı sunan otelin geniş bir bahçesi var. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 450 lira. 

T 0262354 3053 


ede yeri? 


VADİ RESTAURANT 


Maşukiye Aygır deresi vadisinde yer alan restoran geniş otoparkı, çocuk oyun alanı, balık havuzları ve şelaleleri ile keyifli vakit geçirmeniz için bire bir. Kiremitte pişen köfte, alabalık, ızgaralar ve mezeler restoranın favorileri... Bir kişi ortalama 60lira hesap ödüyor. 

T 02623543195 


PINAR ALABALIK 


Mekan her gün kahvaltıdan gece 23.00'e kadar hizmet veriyor. 
Kartepe sularında yetişen alabalığın yanı sıra menüsünde sebze yemekleri de var. Balıklar 20, köy kahvaltısı 35 lira. 

TE 026235435 67 


ŞELALE RESTAURANT 


En popüler yemeği kiremitte tereyağlı alabalık. Köy kahvaltısı, Erzurum cağ kebabı popüler. Köy kahvaltısı 35 lira. 
TE 02623543325 
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İstanbul'dan fazla uzaklaşmadan zamanda yolculuk yapabileceğiniz bir yer Mudanya. 
Yöre halkı akşamları sahilde yürüyüş yapmayı 
seviyor, siz de onlara katılın. Feribotla 75 
dakikada ulaşılan Mudanya'da, tarih kokan sokaklarıyla Tirilye'yi görmeden dönmeyin. 


—. 


MR 
ASL 


Sevimli çarşısı, eski Rum evleri, misafirperver halkıyla bahar kaçamakları için yakın sayılabilecek ve sizi bambaşka bir yaşama götürebilecek bir yer burası... Rumlardan kalma evler, eski Türk konakları ve dinlendirici atmosferi Mudanya'yı vazgeçilmez kaçış rotalarınız arasına sokabilir. 

Mudanya'nın tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor. İyonlu Kolonistlerden Kolofonlular tarafından kurulmuş. İlk adı Myrlea imiş. 
Ondan sonra devamlı işgale uğramış. Makedonya Hükümdarı 5. Filip Myrlea yıkarak yerine, Apameia şehrini inşa etmiş. Apameia, deniz yoluyla gelecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için yaptırılan hisarla çevriliymiş, Zeytinbağı (Tirilye) ve Kumkaya (Siği)'da halen bu hisarın kalıntılarını görebilirsiniz. Bu mütevazı ilçede Mütareke Evi Müzesi, Tahir Paşa Konağı, Tren Garı binası, Mudanya Ortodoks Kilisesi (Uğur Mumcu Kültür Merkezi), Taş Mektep, Dereköy Kilisesi gezebileceğiniz yerlerden sadece bir kaçı... 

Mudanya ilçesine bağlı bir belde olan Tirilye de Mudanya kadar ilginç bir yer. İsmini barbunun Rumcası olan “trigliya'dan almış. Köyün adı 1963'de Zeytinbağı olarak değiştirilse de 2011'de tekrar iade edilmiş. 
Bir yanı deniz, bir yanı yeşil tepelerle çevrili, zeytin bahçeleri ve ahşap evleri ile dikkat çeken belde bu özellikleri sayesinde birçok dizi ve film çekimine ev sahipliği yapmış. 


MUDANYA-TİRİLYE 


fe yapılır ? 


Mudanya evlerini görün Nereden baksanız 

denizi gördüğünüz Giritli Mahallesi, yeni adıyla Halitpaşa Mahallesi'nde İtalyan mühendis Piçiretu tarafından yapılmış ve yakın zamanlarda restore edilen evleri görmelisiniz. 


Tirilye'ye uğrayın Tirilye ve çevresinde Rumlardan kalan önemli dini yapılar var. Üç manastır, yedi kilise, üç ayazma görebileceklerinizden bazıları. Fatih Cami ve Avlulu Hamam, Tirilye Taş Mektep, Tirilye Dündar Evi, Kemerli Kilise, Aziz Vasis Kilisesi, Tabut Ev ve Postane hikayeleri ile büyüleneceğiniz tarihi yerler. 


Tarihi koklayın Kordonboyu'nun sonundaki Mudanya Mütareke Evi, Kumyaka Kilisesi ve Tahir Paşa Konağı, Hasanpaşa Hamamı'nı bir gün içinde gezebilirsiniz. 
Bisikletle gezin Çam ormanları ve zeytin bahçeleri arasında rüzgar eşliğinde güzel bir bisiklet gezisi sizi dinlendirecektir. 

Çay molası Şirin köy kahvesinde yöre halkı ile tanışabilir, buraya ait hikayeleri ilk ağızdan dinleyebilirsiniz. 
Kahvaltı için uğrayın Mis gibi zeytinyağı kokusuyla sunulan taze kahvaltıları tadın. 


Alışveriş zamanı Zeytinyağının anavatanı olduğu söylenen bir yerden tabii ki zeytinyağı ve ürünlerini alın. 
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DOĞALYA OTEL 


LAFONTAINE BUTİK OTEL 


Mudanya merkezde, sahile 50 metre uzaklıktaki otel tipik bir 
ahşap binada. Otelin konumu antik Apamea Myrlea kentine 10 
kilometre uzaklıkta. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 280 lira. 

TT 02245431041 


DOĞALYA HOTEL 


Mudanya merkeze iki kilometre mesafede konumlanan otel Marmara Denizi manzaralı. Alakart restoranı taze deniz ürünleri de içeren yerel ve uluslararası yemeklerle hizmet veriyor. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 500 lira.Kahvaltı dahil. 

TA 0224 544 86 66 


OTANTİK GEMİ OTEL 


1961 yılında İngiltere'den İstanbul Şehir Hatları'nda 
kullanılmak üzere alınan gemi, Kadıköy-Eminönü-Sirkeci hattında 45 yıl yolcu taşıdıktan sonra buraya getirilmiş ve Güzelyalı Yat Limanı'nda otel olarak hizmet vermeye başlamış. 
Tamamen eski yapısına uygun restore edilmiş. Can yeleklerinden koltuklara kadar her ayrıntı orijinal. İki gece için çift kişi konaklama fiyatı kahvaltı dahil 520 lira. 

Ti 0224 554 4300 
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MONTANA SPECIAL 
CLASS HOTEL 


Montaina Hotel, Marmara Denizi kıyısında, 150 yıl önce tren istasyonu olarak hizmet veriyormuş. Bugün ise dört adet 
dubleks çatı süiti, altı adet premium odası ve toplamda 33 
odasıyla özenle tasarlanmış bir otel. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1000 lira. 


1854 yılında yapılan Yahşi Bey Konağı'nda hizmet veren otel 
çiçek isimleri taşıyan zarif tasarımlı odalarıyla konuklarını ağırlıyor. Yüksek ahşap tavanlı konakta dört oda denize, dört oda bahçeye bakıyor ve tüm odalar her kattaki hayat denilen 
hole açılıyor. Zengin de bir kahvaltı sunuluyor. Dışarıdaki 100 
yıllık ağacın gölgesinde oturmanın keyfi de ayrı. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 
400 lira. Kahvaltı bu fiyata dahil. 


Trilyalı Otel, Trilye sahilinde deniz manzaralı bir Osmanlı yalısı. Dekorasyonunda Osmanlı yalı tarzı modern çizgilerle harmanlanmış. 24 oda ile hizmet veren otel odaları televizyon, minibar, emanet kasası ile donatılmış. Resepsiyonu 
24 saat açık var. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi 
iki gece konaklama bedeli 640 lira. 
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TRİLYE BALIK RESTAURANT 


TRİLYE BALIK RESTAURANT 


Eski bir Rum köyü olan Tirilye'nin en güzel karides güvecini burada yiyebilirsiniz. 25 çeşit meze ile 100 kişiyi ağırlayan restoran Mudanya'ya 15 dakika uzaklıkta. Karidesli mantıyı denemelisiniz. Karides güveç 25 lira, helva ise 10 lira. 

Ti 02245632533 


KIYI BALIK 


Deniz manzarası eşliğinde canlı müzikle eğlenmek ve balık yemek için yerel halkın tercih ettiği popüler mekanlardan biri Kıyı Balık. Menüde mevsim balıkları ile birlikte standart bir şarap listesi bulabiliyorsunuz. Kişi başı ortalama 100 lira. 
TG 02245448454 


DENİZATI RESTAURANT 


Restoranın alt katı alakart olarak hizmet veriyor, üst katı ise özel günler için ayrılmış. Balık fiyatları mevsime göre değişiyor. Ortalama kişi başı 60 lira hesap ödüyorsunuz. 
T 0224 544 5151 


ÇAMLI KAHVE 


Canan Tan'ın Yüreğim Seni Çok Sevdi! kitabında yer alınca 
yoğun ilgi gören Çamlı Kahve denize manzarası, kişi başı 25 
lira olan serpme kahvaltısı ile keyifli sohbetlerin adresi. 

TE 0224 5632625 
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YEŞİLE DOYACAKSINIZ 


POLONEZKÜY 


Güne köy yumurtaları ve zengin reçel çeşitleriyle başlayıp ardından doğada güzel bir yürüyüş yapmaya ne der. . Öğleden 
Sonra da Dald uzanıp kuş sel rin. 
dinlemeye? “Polonyalı i amm taşıyan 
Polonezköy bu keyifleri yaşamak için ideal. 


Yabani kuş seslerinin eşlik ettiği sofralarda taşra atmosferinde yemek yemek, bisiklete binmek, faytonla gezmek ya da yöresel yemekleri tatmak... Polonezköy diğer adıyla Adampol İstanbul'a yakın mesafede tüm bu imkanları sunuyor. 

Beykoz'un bu şirin beldesi Polonyalıların olduğu bir köy. Kendi kültürlerini hala yaşatan Polonyalılar yeşili olduğu gibi korumayı başarmış, insanları da gayet güler yüzlü ve saygılı. 

Daha çam ağaçları ve yeşilliklerle çevrili yolundan buraya gelirken arınmaya başlıyorsunuz. Köyün girişinde sizi kilise karşılıyor. 100 metre sonra ise köy meydanında kiralanmayı bekleyen atları görüyorsunuz. 
Aynı zamanda faytonla bölgeyi gezebilirsiniz. Polonezköy'deki tesisler özellikle Pazar günü brunchları ile ünlü. 


POLONEZKÖY 


Bisikletle tura çıkın BMX bisiklet parkuru burada bulunuyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda da parkur olarak kullanılan bu parkurtam bisiklet sevenlere göre. 


At binmeyi sevenler için büyük fırsat At binmeyi sevenler için çiftlikler mevcut. 


Müzeleri gezin Zofia Teyze'nin Hatıra Evi'nde Polo-nezköy tarihine tanıklık edebilir, Arıcılık Müzesi'nde arıcılık ile ilgili pek çok şey öğrenebilirsiniz. Meydan kahvesinin hemen yanındaki Ağaç Oymacılığı Açık Hava Sergisi'ni kaçırmayın. 
Yürüyüşe çıkın Tabiat Parkı nefis havası, muhteşem manzaraları ve yeşilin binbir tonuyla harika bir yürüyüş alanı. Bol bol nefes egzersizi yapmanız için çok iyi bir fırsat! 
Yöresel lezzetleri tadın Polonez pastası buranın 

en meşhur tatlarından... Yörede et-mangal hizmeti veren restoranlar ağırlıkta. Vişne ve ceviz likörleri de ayrıca tatmaya değer. Mevsiminde kiraz yemeyi de ihmal etmeyin. 


ede kalındı? 


KLON JAWOR BOUTIGUE HOTEL 


Müstakil odalarda, vadi ortamında sakin bir deneyim sunan otelin süit odasındaki jakuziyi denemelisiniz. Yörenin kahvaltı 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po KLON JAWOR 
BOUTIOUE HOTEL 


kültürüne uygun bir kahvaltı sunan işletme önceden rezervasyon yaptırdığınızda mangalınızı daha siz oraya gitmeden hazırlıyor. 
Bahçe bölümü restoran olarak dışarıdan misafirlere de açık. 
Organizasyonlar için de çeşitli olanaklar sunuyorlar. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 300 lira. 


Yemyeşil bahçesiyle Santa Roza Otel 28 odasıyla hizmet veriyor. Dizilere ev sahipliği yapan otelin brunch'ları çok özel. 
Pazar günü yeşillikler içinde brunch keyfini yaşayabilir, şık odalarında hafta sonunuzu geçirebilirsiniz. Geniş bahçesi de çeşitli organizasyonlara açık. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 440 lira. 
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LEO'S BUTİK OTEL 


Tabiat parkının içinde huzurlu ve yeşillikler içinde saklı 

bu otelde konaklayan misafirler, aynı aileye ait Leonardo Restaurant'ın yarı olimpik havuzundan faydalanabiliyor. 
Civarda bisiklet ya da yürüyüş turları yapıp temiz havada dinlenmeniz mümkün. Otel kahvaltısıyla da iddialı. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 700 lira. 


Öl fetede yenir? 


Polonya mutfağı denemek, çeşit çeşit kurabiye ve ekmek çeşitleri tatmak isterseniz uğrak yeriniz burası olmalı. 
Sabahları açık büfe kahvaltısı ve gün boyu yemek sunan açık büfesi çok meşhur. Steak Diane ve tatlıları tavsiye ediliyor. Serpme kahvaltı kişi başı 50 lira. 


Konaklama olanağı da sunan bu köy evi pastalarıyla ünlü. 
Tamamı ev yapımı ev yemekleri ve pastalar, ekmek ve 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POLİNA 


reçelleri, bahçede sunuyorlar. Kendin pişir-kendin ye bölümü de bulunuyor. Dilim pasta 15lira, kendin pişir kendin ye tavuğun kilosu 60 lira. Kahvaltı için de tercih edebilirsiniz. 


Yeşillikler içinde güzel bir kahvaltı veya bir akşam yemeği için ideal. Futbol, veya voleybol oynayabilir ata binebilirsiniz. 
Green House'ta 500 kişiye kadar düğün veya etkinlik düzenlenebiliyor. Cumartesi geceleri canlı müzik var. Hafta sonu için rezervasyon gerekiyor. 


GREEN HOUSE GARDEN PARK 
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—— GÜZEL KONAKLAR D DİYARI 


SAFRANBOLU 


Tarihi evleri ve koruma altına alınmış binden Jazla kültürel eseriyle Safranbolu farklı bir zaman dilimindeymişsiniz hissini veriyor. 
Özgün mimarisi bile buraya gelmek için bir neden! 


Ki hür 


sie ni 


a m) 


Safranbolu'da sizi koruma altına alınmış kültürel eserleri, müzeleri, hamamları ve yöresel lezzetleriyle şaşılası bir zenginlik bekliyor. 
Tarihi konakların içinde eski zaman insanları gibi günün hızından telaşından uzak dakikalar geçirmek mümkün. Mimarinin özgün ve eski oluşu o dönemki yaşamı tasavvur etmenizi kendinizi başka diyarlarda hissetmenizi kolaylaştırıyor. 


SAFRANBOLU 


c yapılır 7 


Önce lokum tadın Fıstıklı, güllü, safranlı lokumlar... 
Burada taze lokum yiyebilmenin keyfini yaşayabilirsiniz. 
Hediyelik olarak da tercih edebilirsiniz. 


Çarşıyı gezin Bakır, kalaydan yapılma özgün ürünler için Demirciler Çarşısı'na uğramalısınız. 


Yerel lezzetleri tadın Türlü türlü yöresel tatlar... Gözleme, kuyu kebabı, yayım makarnası, su böreği... Yemeden dönmemeniz gerekenler listesinde. 


Yörükler Köyü'ne uğrayın Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörükler Köyü 750 yaşında. Üstelik 450 
yıldır kullanılan ve ziyarete açık Odabaşı Evi de burada. 


erede kalın? 


GÜLEVİ SAFRANBOLU 


Safranbolu'nun merkezinde yer alan otel, 220 yıllık Osmanlı konağında hizmet veriyor. Konağın restorasyonun- da orijinal ayrıntılar korunurken konfor ön planda. 

Tüm odalarda süslemeli ahşap oyma tavanlar, dolaplar 

ve Türkmen halıları var. Banyolar modern bir tasarıma 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sahip. Gülnar Restoran'da, önceden rezervasyon yapılması koşuluyla gruplara, Batı Karadeniz Bölgesi'nden derlenen Paphlagonya menüsü sunuluyor. Üç gece iki kişilik konaklama 900 lira. 

TA 0530 24300 45 


ARİFBEY KONAK HOTEL 


Osmanlı tarzı konak, 1880'lerde inşa edilmiş ve 1990 

yılında ise restore edilmiş. Kent Tarihi Müzesi'ne 550 metre uzaklıktaki otelin tüm alanlarında ücretsiz Wi-Fi erişiminden yararlanabilirsiniz. Ahşap zeminli Arifbey Konak Hotel'in tüm odalarında uydu TV mevcut. Otelde açık büfe kahvaltı sunuluyor. Ayrıca, yerel restoranlarda yöresel yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Resepsiyonu 24 saat açık olan otelde emanet kasası var. Üç gün iki kişilik konaklama 420 lira. 

TT 0370 7123242 


RAŞİTLER BAĞ EVİ 


Safranbolu'nun üzüm bağları içinde, eski bir su 

değirmeninin yanında bulunan Raşitler Bağ Evi, 280 yıllık maziye sahip bir Osmanlı konağı. Safranbolu'nun kültürel mirasını yansıtan beş odalı bağ evinin en cezbedici özelliklerinden biri sebze ve meyve ağaçlarıyla dolu bahçesi. 
Kahvaltıda servis edilen yumurtalar bile bahçede beslenen tavuklardan temin ediliyor. Safranbolu merkezine ve terminale gitmek isteyenlere ulaşım hizmeti de veriyor. Üç gece iki kişilik konaklama 600 lira. 


TE 0370 725 1345 
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Bağlar Değirmenbaşı mevkiinde bulunan bağ evi oksijen deposu ormanın hemen yakınında konumlanmış. 200 yıllık evin iki ayrı katta 10 odası var. Meyve ağaçlarıyla dolu bahçesi de burayı ayrıcalıklı kılıyor. Yemekleri damaklara ziyafet çektiren türden. 
Ev baklavası, su böreği, cevizli çörek, açık büfe kahvaltıyı çeşitlendiriyor. Üç gece iki kişilik konaklama fiyatı 600 lira. 


Eski bir tarihi Osmanlı konağında hizmet veren otel, geleneksel bir Türk evinin tüm özelliklerine sahip fakat otelin ortak salonunda uydu TV ve DVD oynatıcı, otel genelinde de ücretsiz Wi-Fi erişimi var. Yemeklerinizi konağın ortak mutfağında hazırlayabiliyorsunuz. Konuklar geniş bahçede vakit geçirebiliyor. Üç gece iki kişilik konaklama 480 lira. 


1800'lü yıllardan kalma Çeşmeli Konak, 2002'den bu yana misafirlerini ağırlıyor. Geleneksel Türk evi mimarisine sahip konak, bu bölgede koruma altında tutulan eserler arasında. Birbirinden farklı dekore edilmiş sekiz odasıyla hizmet veriyor. Dededen toruna aynı konakta doğup büyümüş aile bireyleri tarafından işletiliyor. Bu durum da tüm sıcaklığıyla misafirlere yansıtılıyor. 
Otogara ücretsiz ulaşım mümkün. Ücretsiz Wi-Fi erişimi de var. 
İki kişilik konaklama ücreti kahvaltı dahil 250 lira. 
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TAŞEV SANAT 
“ VE ŞARAPEVİ 


TAŞEV SANAT VE ŞARAPEVİ 


Eski çarşıda, 200 yıllık orijinal Rum mimarisine sahip Taşev, Safranbolu ve çevresindeki tek sanat ve şarapevi. Taşev'in mutfağında şarap menüsüne eşlik eden peynir tabağının yanısıra bonfile çeşitleri, makarnalar, börekler, salatalar, tatlılar var. Taşev bonfile 32-38 lira, şarap ve peynir tabağı 25- 
34 lira aralığında, şaraplar ise 75-150 lira arası değişiyor. 

TT 0370 725 53 00 


KADIOĞLU ŞEHZADE SOFRASI 


Safranbolu'nun tarihi Osmanlı evinin özel odasında, gerçek bir şehzade sofrasında yemek keyfi yaşamak istiyorsanız Kadıoğlu'nu keşfedin! Saç kavurma, kuyu kebabı, kiremitte köfte, Safranbolu bükmesi, alabalık ızgara menüde öne çıkan lezzetler. Kuyu kebabı 40 lira, kiremitte köfte 27 lira. 

TB 0370 71256 57 


YÖRÜK SOFRASI 


Safranbolu'ya gelip de yöresel lezzeti gözlemeyi tatmamak olmaz. 
Yörük Sofrası'nda yörük usulü tereyağlı, ıspanaklı, kıymalı, patatesli, çökelekli gözleme çeşitleri, mantı, etli ekmek ve ev baklavası bulabilirsiniz. Köpüklü ayranını içmeyi de unutmayın. 
Gözleme 5 lira, ayran 2 lira, ev baklavasının porsiyonu ise 6lira... 
TT 0370 737 24 64 
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GÖL KENARINDAKİ SAADET 


İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede yer alan Sapanca, doğa ile iç içe zaman geçirebileceğiniz bir yer. Göl kenarında koşmaya, jeep safari ile sürat yapmaya, 
SPA otellerinde arınmaya veya doğa ile 

baş başa kalmaya gidebilirsiniz. 


Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yılında Frigyalıların bölgeye gelmesiyle, yerleşim yeri olarak kayıtlara giren Sapanca, gercek anlamda M.S. 378 yılında Bitinya Krallığı tarafından kurulmuş. 
İlk defa 391 senesine ait Lazca bir kaynakta Siphonensis Lacus ismi ile anılmış. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde ise adı Buanes, Sofhan ve Sofhange olmuş. 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları'nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılır olmuş. Haçlı Seferleri sonrasında bölge yeniden Bizanslılar'a geçmiş. Osmanlı'nın eline geçtikten sonra ise mimari olarak bir çok eser meydana çıkmış. 
Mesela Sarı Rüstem Paşa 170 ocaklı bir han yaptırmış. Güzel bir camisi, hamamı ve çarşısı var. 

İmaretler ve Pertev Paşa hanı Mimar Sinan eseri. 

Sapanca hayli yeşil bir yer.İstanbul Deresi, Kurtköy Deresi ve Mahmudiye Deresi de bölgeye ayrı bir zenginlik katıyor. Dere kenarına kurulan kahvaltı mekanları yöre halkı kadar çevreden gelenlerin de gözdesi. 


SAPANCA 


Z yapılır ? 


Göl sefası Tekne ile gezintiye çıkabilir veya kürek çekebilirsiniz. 

Yaylada temiz hava Kekik kokularını ve asırlık gürgen ağaçlarını takip ederek Soğucak Yaylası'na çıkın. 
Buradaki mağaralar ve şelaleler unutulmaz güzellikte... 
Karagöl Keremali, Çiçekli, Dikmen, Çiğdem ve Sultanpınar yaylaları diğer alternatifler! 

Almadan dönmeyin Cuma günleri tren garının yanına pazar kuruluyor, buranın kirazı, cevizi, kestane balı meşhur. 


ferede kalırım? 


NG SAPANCA 


Binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde bulunan otel Sapanca Gölü ve Kuş Parkı'na beş dakika mesafede bulunuyor. Oteli öne çıkaran özelliklerden biri ödüllü Aliva SPA'sı. 
Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 1740 lira. 

TA 0264 2425600 


ROOM ROOM HOTEL 


Üç genç girişimcinin gerçekleşen hayali olan otelin 12 
odasının her biri ayrı bir konsept ve şıklıkta. Dağ manzaralı odalarda ayrıca mutfak da bulunuyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 700 lira. 
TE 02642601777 


GÜRAL SAPANCA WELLNESS PARK 


Sapanca Gölü'ne ve Kuş Parkı'na 5 dakika mesafedeki otel 5 
yıldızlı. Son teknoloji ile donatılmış. SPA ve açık yüzme havuzları kadar modern tasarımıyla da dikkat çekiyor. Standart çift kişilik 


T 0264 2425600 


WELL DONE BUTİK OTEL 


Sekiz müstakil villadan oluşan otel nefis bir bahçe içinde. Özel havuzlu, yedi kişinin konaklamasına uygun villalarda misafirlerin ihtiyacını karşılayacak her ayrıntı düşünülmüş. Standart çift kişilik 


TE 0264 592 62 96 
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MAJA KIRKPINAR 


Kırkpınar'da göl kenarındaki bu yerin etleri nefis. 
Yemeğinizi yedikten sonra ağaçların altında çay veya kahvenizi yudumlamak ise paha biçilmez. 

TA 0545 281 45 55 


EKER LOKANTASI 


Genelde Sapanca'nın yerlilerinin sevdiği ve tavsiye ettiği Eker tipik bir esnaf lokantası. Izgara, döner, hünkar beğendi ve fırında kuzu gibi spesiyaller de var. Servis de gayet hızlı. 

TA 0264 582 7977 


SASA HARMANLIK 


Iskeleye kurulmuş, harika manzarasıyla güzel bir atmosfer. 
Özel yapılmış hamur kızartmasını denemelisiniz. Kişi başı serpme kahvaltı 30 lira. 

TE 0264 582 90 77 


GREEN BLUE RESTAURANT 


Gölün üzerindeki platformlarda kahvenizi yudumlayabileceğiniz hatta deniz ürünlerinin, zeytinyağlıların, mezelerin, böreklerin tadına bakabileceğiniz bir yer. Pazar günleri serpme kahvaltısı 50 lira, Et menüsü alkolsüz 90 lira, limitli alkollü 120 lira, limitsiz alkollü 160 lira. 

TB 0264 59209 06 


MAHMUDİYE YAYLA ALABALIK 
TESİSLERİ 


Kiremitte alabalığı taş fırında pişiriyorlar. Kaşarlı köftesi ve ızgaraları lezzetli. Kiremitte alabalık 20 lira, kaşarlı alabalık ise 25lira. 

TA 0264 582 6420 


HANIMELİ GÖZLEME 


Sahil şeridinde yürüyüşe çıktıysanız Hanımeli Gözleme'ye uğrayın. Saadet Teyze sadece gözleme değil mantı, çiğ börek ve kuymak da yapıyor. Kişi başı 15 liraya rahatlıkla doyuluyor. 
TE 02645821314 


KIYI CAFE&RESTAURANT 


Sapanca sahil yolu Kırkpınar'da şirin bir yer, manzarası iddialı. Serpme kahvaltı 30 lira. 
T 02645921604 
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YEŞİLİN HER TONU VAR 


ŞİLE 


Adını halk arasında mercanköşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile'nin yüzde 97 Si ormanlarla 

kaplı! Buradaki vadiler, tepeler, şelaleler 

ve burada yetişen endemik bükiler keşfedilmeyi bekliyor. 


“7 Şile'nin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Frig, Roma, Bizans, 


, Selçük ve Osmanlı İmparatorlukları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Şile, şehrin yanı başındaki bir tatil rotası. 

Şile, kilometrelerce uzunlukta doğal plajlardan, yumuşak tepelerden, akarsulardan ve ormanlardan oluşan ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir bölge. İlçenin büyük kısmı kestane, kayın, meşe, kızılağaç ve akçaağaç ormanı. Sayısız akarsu ve gölün varlığı verimli tarım havzaları yaratmış. Doğal göllerin dışında Ömerli ve Darlık baraj gölleri, Kervansaray, Karamandere ve Oruçoğlu göletleri içme suyu ve sulama amaçlı kullanılıyor. 

Şile'ye bağlı 57 köyün yüzde 80'i orman köyü, geri kalanlar da sahile ve ovaya serpiştirilmiş tarım köyleri. 50 yıldır yapılması planlanan Sungurlu ve Osmangazi barajlarının bu yıl içerisinde inşaatına başlanması öngörülüyor. Yaklaşık 600 yıllık tarihe sahip olan Şile köylerinin bazıları baraj projesiyle sular altında kalacak. 


ŞİLE 


Buraya geldiğinizde hava şartları müsaitse Değirmençayırı ve Hacıllı şelalelerini ziyaret edebilir, buralarda piknik yapabilirsiniz. 


Hacıllı Köyü'nün yakınındaki Onbir göller Vadisi görülmeye değer güzellikte... Köydeki su değirmeninden doğuya doğru gittiğinizde Değirmendere Vadisi'ni geçerek birinci göle ulaşabilir, vadinin devamında da diğer gölleri görebilirsiniz. 

Cenevizlilerden kalma limanda yer alan Ocaklı Kale'yi ya da Şile Kalesi'ne uğrayın. 
150 yaşındaki Şile Feneri de dünyanın aktif görev yapan 
ikinci büyük feneri... 


Akış biçimi ağlayan bir insanın gözyaşlarına benzetildiği için Ağlayan Kayalar da görülmeye değer. 

Kestane balı, Şile yöresinin doğal 


bitki örtüsünde olan kestane ağacının çiçek özlerinin toplanmasıyla oluşturulan bir bal. Bu baldan mutlaka alın. 


Erikli çorba, kabaklı börek, maydanozlu palamut köftesi, yumurta dolması, boncuk helvası ve sirke tatlısı buranın yerel yemekleri. Mutlaka tadın. 
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FENER MOTEL 


FENER MOTEL 


Mavi Bayraklı Ağlayan Kaya plajının hemen yanında. Büyük de bir havuzu olan otelin çocuk oyun alanı da var. Gün batımına karşı romantik yürüyüşler yapabilirsiniz. Sürekli taze balık ikram edilen restoran dışarıdan gelen konuklara da açık. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 320 lira. 

TA. 0216 7112824 


BEST WESTERN ŞİLE GARDENS 


Best Western Şile Gardens odaları deniz ve orman manzaralı. 
Otelin havuzları, saunası ve Türk hamamı var. Sporseverler 


" MEST WESTERN e > ea A SİLE GARDENS p e a gifi iöidnkirdüki dine 


on 
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ATV, paintball, futbol gibi grup sporlardan tenis ve biniciliğe kadar pek çok alternatifi tek mekanda bulabiliyor. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 330 lira. 


Casa Lavanda Butik Otel Türkiye'nin en güzel balayı otellerinden biri. Otelin her biri birbirinden farklı büyükte dağ, orman ve gölet manzaralı dokuz delüks odası var. 13 odası ve uzman terapistlerin bulunduğu SPASı ile hizmet veren Lavanda'nın mutfağı da Akdeniz mutfağında iddialı. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 
1200 lira. 


Orman içindeki tatil köyü, havuz ve güneşlenme alanlarıyla Şile'nin en gözde adreslerinden biri. Yemekler açık büfe. 
Kurfal'ın değişik ihtiyaçları karşılayabilen 32 adet odası var. 
Ücretsiz gazete, 24 saat açık resepsiyon, oda servisi, ek yatak, ücretsiz internet erişimi konforu arttıran hizmetler arasında... Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi 

iki gece konaklama bedeli 350 lira. Cumartesi günü canlı müzik eşliğinde açık büfe mevcut. 
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MASSHA ŞİLE BALIKÇISI 


Şile'de deniz kenarında muhteşem bir manzaraya sahip olan Massha Şile Balıkçısı taze balıklarıyla lezzet sevenlerin gönlünü fethetmiş. Ahtapot salata 30, kalamar tava 25 lira. Servis de müzikler de iyi. 

TA 0534 663 46 46 


FUSA RESTAURANT 


Şile'de güneşin denizden doğup denizden battığını izleyebileceğiniz tek adres. Aynalı kebap ve İtalyan pastalarını tatmalısınız. 35 liraya zengin bir serpme kahvaltı sunuyorlar. 
T 0216 711 4238 


FAÇİBA DEHA RESTAURANT 


Şile girişi Ahmetli Köyü Sortullu Mevkiinde hizmet veren Façiba, iki dönüm alan üstüne kurulmuş. Şile Deresi kıyısında 20'ye yakın meyve çeşidinin bulunduğu ağaçlarla kaplı doğa harikası bir yer. Serpme kahvaltı yanısıra et, ızgara ve balık çeşitleri de var. Kahvaltı kişi başı 30 lira. 

TE 0216 71203 40 


İstanbul Life | 4 


YEDİGÖLLER 


Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller 
Milli Parkı karışık orman bükilerinin 
aynı yerde' bulunması sebebiyle 1965 
yılında Milli Park ilan edilmiş. 2019 hektar boyunca hem ormanın hem de göllerin güzelliği büyüleyici! 


Batı Karadeniz'in engebeli bir yöresinde bulunan Milli Park'ta alabildiğine uzanan bir ormanla birlikte irili ufaklı göller, zengin bitki örtüsü ve elbette alabalıklar var. Kuzeyden güneye doğru sıralanan yedi gölün varlığı, yani Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl bölgeye ismini vermiş. Göller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu meydana gelmiş. 

Milli Park'a ağırlıklı olarak kayın ağaçları var ama meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, göknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçlar da yabana atılamayacak çoğunlukta. Milli Park'ın içerisinde ve yakın çevresindeki sahalarda ise geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap gibi yaban hayvanlarına rastlamak mümkün. 

Parka ulaşmak için Ankara-İstanbul karayolunun 152. 
kilometresinden Yeniçağ ayırımı ve 190. kilometresindeki Bolu il 
merkezinden ayrılan yolları kullanabilirsiniz. Park Bolu iline 42 
kilometre uzaklıkta kalıyor. 


YEDİGÖLLER 


c yapılır Vi 


Kapankaya manzara seyir terasına çıkın 
Milli Park içerisindeki farklı büyüklüklerdeki saf kayın, karas çam, meşe ormanlarıyla çerçevelenmiş ve üst üste dizilmiş gölleri Kapankaya manzara seyir terasından görebilirsiniz. 
Doğa yürüyüşleri yapın Yedigöller'de her mevsim ayrı bir renge bürünen Milli Park içinde doğa yürüyüşleri yapın. 
İrili ufaklı şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, çok sayıdaki doğal su kaynakları, geyik üretme sahası, Köyyeri tepesindeki halen kalıntıları görülen tarihi dinlenme yeri, farklı renklerdeki peyzaj görüntüleri görülmeye değer. 


/erede kalınır? 


HABİTAT MESİRE 


Yedigöller Millipark alanındaki tek konaklama tesisi olan Habitat Mesire 18 bungalov evde 90 kişiyi ağırlayabiliyor. 
Girişin en geç 15.00 çıkışın ise en geç 11.00'da yapılması gerekiyor. Bungalovlarda evcil hayvanların konaklamasına izin verilmiyor. Hafta içi günlük kiralama 350 lira, hafta sonu ise 400lira. 

TB 02122915100 


GAZELLE RESORT&SPA 

Gazelle Resort&SPA Yedigöller'e 42 kilometre uzaklıkta ve bir saatte ulaşılabiliyor. Karacasu Mevkii'ndeki otel gün boyu yaptığınız doğa yürüyüşlerinin yorgunluğunu SPA hizmetleriyle atmanızı sağlıyor. Doğa içinde SPA keyfi için özel paketler var. Standart çift kişilik odada hafta sonu iki kişi iki gece konaklama bedeli 550 lira. Bu fiyata kahvaltı, akşam yemeği dahil. SPA kullanımı da ücretsiz. 

TA 0374 262 98 00 


HİNDİBA DOĞA EVİ 


Mengen'deki otel doğa içinde dinlenmek isteyenlere yönelik hazırlanmış. Taş oda ve bungalovlarda hafta içi ve pazar günü kişi başı yarım pansiyon konaklama 154 lira, cumartesi 177 lira, çadır ise 80 lira. Çadır alanında ortak iki banyo ve tuvalet bulunuyor. 

Ti 03743563138 


yi | İstanbul Life 


ANEMİ 


LİFE 


İSTANBUL U YAŞAYANLARIN DERGİSİ 


